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Türkiye'nin ilk ve tek spiker dergisi KırmızıTürk Medya 
Caddesi için Eylül ayı çok özel, Çünkü 12 yıl önce bir eylül 
günü başladı KırmızıTürk'ün hikayesi.. Bir Yeni Medya 
Hikayesi olan KırmızıTürk her geçen gün büyümeye devam 
ediyor..Sonbaharla birlikte yeni sezonun ödül törenleri , 
üniversite etkinlikleri çok özel ve sürpriz projelerimizle 
şimdiden çok heyecanlıyız..O yüzden Eylül Hoşgeldi! 
Eylül sayımızda ayın kapağında başarılı Spiker Buse Biçer 
var. Yine dergimiz Eylül sayı 


Spiker Modasında bu ay ekranda yer alan 
spikerlerin modasını ünlü modacı Oktay Seven 
yorumladı. Spiker World bölümünde Fransız 
Haber spikeri Melissa Theuriau yu tanıyacaksınız. 
Kırmızı Türk Spikerler ve sunucular tatilde 
bölümünde bu aya özel spiker ve sunucuların tatil 
detayları yer alıyor. KırmızıTürk Kaynak 
bölümünde yine çok önemli bir kitabı inceledik. 
içerisinde pek çok başarılı Spiker Nostalji de Jülide Gülizar'ı hatırlayacağız. 

sunucu ve spikerin bize özel spikerlik ve sunuculuğa dair KırmızıTürk'in için sonbahar çok renkli 
kaleme aldıkları çok özel makaleler yer alıyor. Muhabirlik geçecek..Yılın en iyileri ödül törenlerimiz için geri 
ve sunuculuk yine dergimizin içeriğinde. Spiker Out sayım başlıyor. Kırmızı Türk Medya caddesi bu 
bölümünde bu ay müzik dünyasının başarılı ismi Berfin ay da sürprizlerle dolu rengarenk bir içerikle 
Gürsoy var. sizlerle! Tüm kalbimizle Kırmızı Türk Medya 
Caddesi'nden size Merhaba 











CENGİZHAN KAYA 
GENEL YAYIN YÖNETMENİ 
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HAKAN URGANCI 


YAZISI 





İYİ BİR HATİPLE VASAT 
BİR HATİBİ BİRBİRİNDEN 
AYIRAN NEDİR? 


Önce bir hatibi hatip yapan unsurları tekrar gözden geçirelim: İyi bir 
diksiyon ( Şart değil, opsiyonel. Hatta politikacılığa soyunacaksanız 
fazlası zarar bile.) İyi bir ses tonu ( Büyük avantaj. Ancak bu da Şart 
değil. Hiç Çetin Tekindor ya da Cihan Ünal gibi bir politikacımız, liderimiz 
oldu mu? Ya Rutkay Aziz? Bir hayal edin...0 ancak filmlerde olur.) Güçlü 
bir beden dili (Standart donanımda olmak zorunda ! Bedenini kontrol 
edemeyen, geniş halk kitlelerini nasıl kontrol etsin? Hitler'i Hitler yapan 
belki de en önemli unsur, bugün karikatürize denebilecek ölçüde etkili 
olan jestleriydi.) Coşku ve heyecan ( Olmazsa olmaz ! Bu olmadan 
karizmatik olma şansınız sıfır ! Unutmayın, enerji her şeydir...) İyi bir 
hafıza ( Hoş, artık konuşmacılar için prompter cihazları var, 
konuşmalarını oradan okuyorlar ama arıza anında nice başbakanların 
paniklediğini gördü bu gözler...) Yerli yerinde vurgu ve tonlamalar 
(Vurgu anlamı açığa çıkarır, tonlama ise duyguların aynasıdır. Doğru bir 
tonlama olmadan toplulukları etkileme ihtimaliniz sıfırdır .) 

Bütün bu saydıklarım doğru ve beklenen şeyler olsa da , bana diksiyon 
dersi için gelmiş ve hayatı sunum yapmakla geçen bazı profesyonellere 
diksiyon dersi vermeyi reddediyorum. Doğal konuşmalarını ( bariz ya da 
gülünç hataları dışında ) değiştirmeyi bazen gereksiz ya da zararlı 
buluyorum. Onun yerine ' sunum başına' çalışmayı öneriyorum. 'Bana 
sunumunuzu getirin, size onu çalıştırayım * diyorum. Neden mi? 

Bir top ile bir tekerlek arasında tek bir fark vardır. Tekerlek genellikle 
düz bir hat üzerinde ilerlerken, top her yöne gidebilir. Zira futbol topu, 
bir ayak ona ilk hareketi verdikten sonra başına buyruk hareket eder. 
Oysa tekerlek, bir dingile ve bir araca bağlıdır. Bağımsız değildir. Bir 
amaca hizmet eder, Bağlı olduğu aracı bir yerden bir yere götürür. 
Amatör konuşmacı, top gibidir, Mecburen sahneye çıktıktan sonra 
konuşmanın nasıl sonuçlanacağını pek kestiremezsiniz. Oysa bir 
tekerleği tekerlek yapan, ortasındaki boşluktur. O boşluk sayesinde aracı 
bir yere götürür. İyi bir konuşma da bir konu ya da kitleyi planlı olarak bir 
yerden bir yere götürür. Bunun için de konuşmanın çeşitli yerlerinde ' 
Boşluğa' ihtiyacımız vardır. Formülümüz basittir: KONUŞ. 

DUR. BAK. GÜLÜMSE ( Ya da kaş çat, hangi duygu gerekiyorsa) Önce 
konuşuruz, belli yerlerde sesimizi alçaltır ya da yükseltir, ardından 
dururuz. Bu esnada dinleyici ile göz teması kurarız. Bu, gerçek bağ kurma 
anıdır. 

Bu boşluk anlarında 

1. Dinleyicinin şimdiye kadarki söylediklerinizi sindirmesine fırsat 
verirsiniz. 

2. Dinleyiciler arasında uyuyan varsa anında uyanır, güvenin bana... 

3. Dinleyiciyi kaybetmekten korkmayan, soğukkanlı bir imaj çizersiniz. 
4. Bundan sonra söyleyeceklerinizin son derece önemli olduğunun 
altını çizersiniz. 


HAKAN URGANCI 
TRT SPİKERİ / EĞİTMEN / YAZAR 





Örnek konuşma : 


“ Arkadaşlar ! ( Ses yüksek başlar. Boşluk, 
dinleyiciye dikkatli bir bakış, belki aralarında kısa 
bir gezinti) 

Bugün sizlerle son derece önemli bir konuyu 
konuşmak istiyorum ( Ses düşer . Boşluk, göz 
teması) 

Biliyorum, bu Şirket için canla başla çalışıyorsunuz 
( Boşluk, göz teması, şefkatli bir gülümseme) 
Bununla birlikte önümüzdeki ay, yeni bir 
yapılanmaya giriyoruz ( Seste hafir bir heyecan. 
Boşluk, kısa bir tur) 

Bazılarımızın ne yazık ki işine bile mal olabilecek bir 
performans değerlendirme süreci yaşayacağız ( Ses 
yine dramatik bir şekilde düşer. Boşluk, ciddi bir 
ifade) 

Yine de (Ses yükselir, Boşluk, bir parmak havada) 
her krizin bir fırsat yaratacağını da bilmelisiniz. Bazı 
arkadaşlarımız ( Boşluk, tebessüm) bu süreçten 
karlı çıkabilir. ( Boşluk, gülümseme sürüyor.) 
Çalışkan ve verimli arkadaşlarımız bu süreçten 
eminim ki (Boşluk) maaş artışı ve terfi ile 
çıkacaklar. Önümüzdeki bu önemli yılın hepimiz için 
(Ses yükselir ) hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim." 
Pek çoğumuz için, topluluk önünde konuşmanın 
zıddı, susmaktır. En korktuğumuz Şey budur. Oysa 
susmak ve boşluk vermek, olmazsa olmaz bir 
karizma kodudur. Hiçbir şey, bir konuşmayı 
"önceden planlanmış boşluklar' kadar etkileyici 
kılamaz, unutmayın ! 
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ÖZLEM ÜZENİR İLE MEDYA DÜNYASI VE 
SPİKERLİK/SUNUCULUK ÜZERİNE 


Öncelikle bize kendinizden bahseder misiniz? 


Ben Özlem Üzenir. İstanbul doğumluyum... 
belki klişe olacak ama çocukluk hayalim olan 
haber spikerliği görevini 5 yıldır severek 
yapıyorum...hayatı ve çalışmayı çok 
seviyorum... 


Neden Medya ? 
Medya; çünkü kitlelere ulaşmak insanların 


hayatlarına dokunmak, bilgilendirmek 
haberdar etmek benim için müthiş biz haz... 





Medyaya ilk adımı nasıl attınız? 


Üniversitede radyo televizyon okudum.. 
Mecburen bir medya kolunda staj yapmak 
gerekiyor... Zorunlu stajımla başladı medya 
yolculuğum... O zamanlar staj yaptığım 
kanalda magazin bölümünde boşluk vardı, 
olmak istediğim yer spikerlik ya da sunuculuk 
olduğu için stajımda da muhabirlik yapmak 
istemiştim... Sonra başka bir kanalda başladı 
muhabirlik serüvenim... Ardından muhabirlik 
yaptığım programın sunuculuğunu üstlendim... 
Sonra haber spikerliği derken böylece kendimi 
medyanın ortasında buldum... 





Medya dışında yapmak istediğiniz çalışmalar 
var mı? 


Medya hep söylerim benim a planım... Ama 
yazmayı da seviyorum... Bir kitap yazmak 
isterim mesela... Onun dışında dekorasyon 
ilgimi çekiyor... Eğer medyayla hiçbir 
bağlantım olmasaydı tasarımcı olurdum 
sanıyorum... 


Mesleğinizde bir rekabet baskısı/etkisi 
hissediyor musunuz? Eğer hissediyorsanız bu 
mesleğinize nasıl yansıyor? Bu rekabet 
ortamının size ve mesleğe olumlu olumsuz 
etkileri nelerdir? 


Tatlı rekabetler olmazsa tüm çalışmalar rutine 
döner... Yenilikçi düşünmek , fark edilmek için 
rekabet olmazsa olmaz diye düşünüyorum 
Ancak ben “başarı kıskanılmaz" ancak 
alkışlanır kanatindeyim... Herkes elinden 
gelenin en iyisini yapmalı. Birilerinin sırtına 
basarak tepeye çıkanların tepetaklak düşmesi 
de mümkündür... 





Medya dünyasında bir şeyleri değiştirme 
şansınız olsa neleri değiştirirdiniz? 


Değiştirebilseydim sadece medya dünyasında 
değil tüm alanlarda herkesin hakettiği yerde 
olmasını isterdim... Çünkü destekle değil de 
çabayla edinilmiş başarılar kesinlikle çok daha 
kıymetli... 


Yaptığınız iş için kurs eğitimi şart mı ya da bu 
işi yapabilmek için sizce iletişim mezunu 
olmak gerekli midir 7 





Bu konu tartışmaya açık...yetenek de önemli bir 
etken ancak eğitimle taçlandırmak çok daha 
güzel... 


Salt spikerlik / sunuculuk kursu ile spikerlik 
/ sunuculuk yapılabilir mi ? 





Hiçbir konuda sınırlanmak bana göre olmadığı 
için bu konuda da kısıtlanmayı doğru 
bulmuyorum... Sunuculuk ve spikerlik benzer 
özelliklerinin yanı sıra birbiriyle iç içe geçmiş 
meslekler... Her ikisi aynı anda yapılabilir ve 
dahi her ikisini birlikte yapmak başarıyı da 
beraberinde getirir diye düşünüyorum...tabiki 
bunları yapabilmek için sadece kurslar yeterli 
değil ... öncelik özveri olsa gerek... 








Kendinizde bir şeyleri değiştirme imkanınız 
olsa neleri değiştirirdiniz? 





Her insanın kendisiyle ilgili öz eleştiri yapması 
gerektiğini düşünüyorum... Bazen ben de 
kendimi çok acımasız eleştiriyorum... Ama 
insan bir süre sonra kendisini tanıyınca olduğu 
gibi kabullenmeyi de öğreniyor, daha iyi nasıl 
olabilirimin cevabını verebilmeyi de... 


Medya ile aranız nasıl? Televizyon, internet, 
gazete, dergi gibi iletişim araçlarından ne 
şekilde faydalanıyorsunuz? Sosyal medya ile 
aranız nasıl? 





Medyayla işim gereği bir puzzle gibiyiz... 
Ayrılmaz bütünün parçalarıyız... Yazılı ve 
görsel basınla hem mecburen hem de severek 
ilgiliyim... Sosyal medya günümüzün iletişim 
biçimi oldu... Her platformda çok etkin değilim 
ancak kullanıyorum... Fakat sosyal medya için 
yaşamıyor, ona yönelik planlar yapmıyorum. 
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ÖZLEM ÜZENİR “İYİ SUNUCULUK DEMEK YAYINDAN ÇIKTIKTAN SONRA KENDİMİ ÇOK İYİ HİSSETMEM DEMEK." 


Bengütürk Tv'deki 


çalışmalarınızdan bahseder misiniz 
7 


Bengütürk tv benim ikinci adresim bir 
diğer ailem... Burada yaptığım her işi 
keyifle yapıyorum... Tüm ekip 
arkadaşlarımla uyum içinde 
çalışıyoruz... Kah haberin mutfağında 
yer alıyorum, araştırıp 
yazıyorum...kah program formatı 
geliştiriyorum, seslendiriyorum, 
sunuyorum buradaki birçok kişi gibi 
aynı anda birçok görev üstlenip her 
birini de keyifle ve özveriyle yerine 
getiriyorum... 


Gündemde Bugün programında neler 
var nasıl bir program bize bahseder 
misiniz ? 


Bugüne kadar bir çok program 
hazırlayıp sundum. Ancak Gündemde 
Bugün'ün yeri bende çok ayrı... 
İsminden, saat dilimine, içeriğine 
kadar her şeyini belirlediğim 
projem...Hafta içi her gün günün ilk 
yarısını tamamladıktan sonra ikinci 
yarısında saatler tam öğlen 12'yi 
gösterdiğinde başlıyoruz...isminden 
de anlaşılacağı gibi gündemin öne 
çıkanlarıyla başlıyoruz... Siyasetten 
ekonomiye , Ankara stüdyolarımızla 
bağlantılardan sıcak haberlere 
gündemi özetliyoruz...önemli gün ve 
haftalara dikkat çekiyoruz, programın 
kendi içinde bölümleri var.. Mesela 
dünyadan bölümümüzde yaşanmış 
ilginç olayları paylaşıyoruz... 
“Dünyada Türk" bölümüyle farklı 
bölgelerde var olan Türk devlet yada 
topluluklarını inceliyoruz... Yaşayış 
biçimlerini kültürlerini aktarıyoruz. 
Ardından “senin hikayen" bölümü 
geliyor... Başarı hikayeleri 
paylaşıyoruz, bazen göz dolduran , 
göğüs kabartan bazen de gülümseten 
takdir gören hikayeleri 
seyircilerimizle buluşturuyoruz...ve 
tabiki sizin sesiniz bölümümüzle 
röportajlar yapıyor, sokaktaki insanın 
olaylara bakış açısını dinliyoruz. 
de Türk mutfağı bölümüzü var... 
mutfağının yöresel lezzetlerinin 
tariflerini paylaşıyoruz... 
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Daha önce başta tarih olmak üzere farklı tarz 
programlar yaptınız bize bundan bahseder 
niz? 





Dediğim gibi bir çok proje bir çok program 
hayata geçirdim bugüne kadar... Çok severek 
yaptım bir çoğunu da.. Ancak tarih programı hiç 
aklımda olmayan bir yapımdı... Bengütürk tv de 
çalışmamın sanıyorum 5. Günüydü. Ben henüz 
sisteme alışmaya çalışırken o akşam 2 saatlik 
canlı yayınlanan tarih programının 
sunucusunun acil yurtdışına çıkması 
gerekmiş... Yayına bir iki saat kala gelip 
söylediler ... “akşam 2 saat canlı tarih 
programı sunacaksın “ diye... Gözlerimin iri 
olduğu söylenir ancak nasıl açtıysam göz 
kapaklarımın esnediğini hissettim.. Konu 
Osmanlı Tarihi ve iki konuğun var dediler... Ama 
konukların son derece profesyonel ve sorman 
gerekenleri de sana verirler deyince program 
sorumluları; biraz rahatladım... Ancak öyle 
olmadı... Konuklarım yayına 15 dakika kala 
geldiler ve “moderatör sizsiniz.. Ne sorarsanız 
biz cevap veririz" dediler... 5 dakika içerisinde 
Osmanlı devletiyle ilgili merak edilen 10 soruyu 
nasıl çıkardım hiç hatırlamıyorum... Yaşadığım 
paniği düşünün... Tarih hiç hakim olmadığım 
dahası çok da yakın olmadığım bir alan... Fakat 
kaygıyla girdiğim program o kadar keyifli ve 











akıcı geçti ki... 2 saatlik program sanki yarım 
saat gibi geldi... Ertesi gün genel yayın 
yönetmenim " sen çok iyi oturdun tarihe 


bundan sonra her hafta tarih programı yap " 
deyince başladı tarih programı macerası. 
Araştırmayı çok seviyorum tarih bilgi de 
gerektiriyor. Okul yıllarımda çalışmadığım 
kadar tarih çalışmaya başladım... Tarihten bir 
tutam isminin de bir hikayesi var...her alanda 
Türkçeyi kullanmayı seviyorum.. Bir throw back 
thursday durumu var bilirsiniz... Her perşembe 
geçmişe yönelik fotoğraflar paylaşılıyor sosyal 
medyada ve o etiket ya da #tbt etiketi 
kullanılıyor... Ben onu Türkçeleştirdim 
#tarihten bir tutam yaptım... Programın adı da 
o oldu...yine kısaltılmışı #tbt olarak tarihten 
bir tutam programı bir sezon gayet güzel sürdü 
ve çok fazla geri dönüş aldı... Ancak yoğun 
tempom şu an devam ettirmeme izin vermiyor 
ne yazık ki... 








AYIN SPİKERİ 





İyi sunuculuğu nasıl tarif edersiniz 7 


Benim için iyi sunuculuk demek yayından 
çıktıktan sonra kendimi çok iyi hissetmemle eş 
değer anlam taşıyor... Doğru soruları sorduysam, 
merak edilenleri gün yüzüne çıkardıysam , ve çok 
önemlidir benim için , seyirciyi o sıra görmek 
mümkün değil ama stüdyodaki kameraman 
rejideki yönetmen dikkat kesiliyorsa yaptığım 
yayına , o zaman her şey yolunda ve iyi gidiyor 
diyebiliyorum.. 








Sunuculuğun dünyadaki stresli mesleklerden 
olduğu ifade ediliyor. Sizce böyle mi ? 
Spikerliğin stresli yanları neler ? 


Stresi kelime anlamı olarak ruhsal gerilim 
Şeklinde düşünecek olursak böyle olduğunu 
düşünmüyorum.. Belki son derece dikkat 
gerektiren bir meslek türü olduğundan 
mütevellit gergin hissettirebilir... Aynı anda bir 
çok şeyi dinlemek (yönetmenin kulağınıza 
söylediği talimatı- konuğun işlediği konuyu- 
telefonunuza gelen izleyici mesajları vs.) Ve 
konuşmak strese yakın bir his olsa da kontrol 
altına alındığı takdirde son derece keyifli 
bence... 


Haber dışında program yapmak ister misiniz ? 


Haber ve programı hep birlikte götürdüm... Öyle 
de devam ediyorum... İyi ki de öyle yapıyorum. 





Sizce ekranda olmak için güzellik şart mı ? 


Güzellik göreceli bir kavram.. Bir kişi için çok 
güzel biri bir diğeri için de itici 
görünebilir...güzellik şart diyemem ancak 
samimiyet farkındalık ve ekranda iyi durmak 
önemli... 


Yeni Medyanın ( Sosyal Medya ve İnternet ) 
Geleneksel Medyayı ( Radyo - tv gazete ) Yok 
edeceği söyleniyor siz buna ne dersiniz ? Yeni 
Medya sizce ne yönde ilerleyecek 7 


Geleneksel izleyici kitlesi televizyondan bir süre 
daha vazgeçmeyecektir... Ancak değişen dünya 
ile birlikte hayatımızda birçok şey yenileniyor... 
İzlemek ve haber almak bir ihtiyaç .. İster 
televizyondan olsun, ister internetten önemli 
olan nitelikli işleri kitlelere ulaştırmak... 


Geçtiğimiz yılın en iyi çıkış yapan spikeri 
ödülünü kazandınız. Ödül size neler 
hissettirdi ? 


Benim için gerçekten çok kiymetli bir 
ödüldü... Müthiş onere oldum ancak ödül 
almak bir çok sorumluluğu da beraberinde 
getiriyor fark etmiş oldum... Daha iyi 
çalışmalar yapmak, kendimle yarışmak için 
de teşvik etti bu güzel ödül beni... Kırmızı 
türk'e minnetarım bu konuda... 


Boş zamanlarınız nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 


Oldukça yoğun bir iş temposuna sahibim.. 
Ancak vakit buldukça kitap okumaya, 
yakınlarıma zaman ayırmaya çalışıyorum. 
Doğada açık havada vakit geçirerek 
değerlendirmeye çalışıyorum... 


KırmızıTürk hakkında neler söylersiniz 7 


Kırmızı Türk medya alanında büyük bir 
eksikliğin yerini doldurdu. Mesleki 
anlamda spikerlik ve sunuculukla ilgili bir 
alanın olması çok güzel... Yapılan 
çalışmalar medya planlaması ve tabiki 
yöneticisi Cengizhan Kaya'nın vizyonu 
takdire şayan... 





Gelecek planlarınız nelerdir? Şu an 
bulunduğunuz konumdan memnun 
musunuz ve gelecekte kendinizi 
nerelerde görmek İstersiniz? 


Her zaman bulunduğum durumdan 
mutluluk çıkarmak hayat tarzım aslında... 
Ancak daha iyiye gitmek için de var 

gücümle severek çalışıyorum 





Son olarak eklemek istediğiniz bir şey, 
takipçilerinize vermek istediğiniz bir 
mesaj var mı? 


Bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür 
ederim... Çalışan emek veren herkesin yolu 
açık, aydınlık olsun... Takipçilerime de 

takipte kalın diyebili 





Röportaj : Cengizhan KAYA 
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AFİTAP DEĞERMENCİ'NİN 





BİR HAYAT ENERİİSİ.."SPİKERLİK, 
SUNUCULUK VE SESLENDİRME" 


Hayatta ne aradığını bilen ve bulduğunu anlayan insan hep makbuldür. 
Ruhunuzu yansıtan mesleğinizi bulmak ve anlamak, Bütünleşmek esas 
olmalı, Öncelikle Spiker-Sunucu olabilmenin kolay olmadığının bilincinde 
olunmalı... 

Spiker ve Sunucu arasında ki ince farkı bilmeden yola başlanmamalı. 
Spikerin daha çok Televizyon , haber, radyo haber için daha uygun terim 
olduğunu. Sunucunun ise konser, festival, toplantı, defile, tv sosyal ve 
eğlence programı, kongre gibi alanlarda en uygun terim olduğunu ve 
Seslendirmenin de radyo, tv veya herhangi bir alanda sesimizin ton 
uyumuna göre senkron edilebilecek bir terim olduğunu bilmek ve ayırt 
ederek ilerlemek önemlidir. Ayrıca bu meslekte sevgi çok önemli. Sevgi 
kastım, kendinize, iş verene, ekip arkadaşlarınıza ve hitap ettiğimiz kitleye 
içten duygu...Değer ise; İşinize verdiğiniz değer size saygınlık kazandırır. 
Ama her şeyden önce kendinize saygı çok daha önemli. Çünkü insanın 
kendine yapacağı en küçük hata işine de yansır. Hata yapacağım korkusu 
ile ilerlemeye çalışırsanız biliniz ki büyük kapıları hata için açmış 
olursunuz. Sunuculuk, spikerlik ve seslendirmede rahat kendinden emin 
ve özgüven sahibi olmalısınız. Siz kendinizi bilirseniz işinizde ki hata oranı 
da yok olur. 

İçinizde ki enerjiniz de çok önemlidir. Farklı bir karaktere bürünmeye 
çalışmadan doğal ve kendiniz olmalısınız. Her gün ayrı bir heyecan ile 
sarılmalısınız hayata ve mesleğinize başlayan yeni güne. Elbet bazen 
sinerjiniz düşüyor olabilir. Tam da bu nokta da ruhunuzu iyi besleyerek 
güçlenebilirsiniz. Aşırıya kaçmadan hitap edeceğiniz kitleye (protokol, 
halk konseri, ödül gecesi, yarışma programları..v.s.) alan her ne olursa 
olsun yerinde ve zamanında doğru hareketler kullanmalısınız. İnsanların, 
iş veren organizatörlerin sizlerden istediği çok şey yok ki sadece pürüzsüz 
bir program sunumu yapmanız iyi bir diksiyon iyi bir görünüm kalite ve 
doğallık ayrıca uyum.. Biz Sunucu, spiker ve seslendirmenler bu minik 
istekleri karşı taraftan söz olarak duymadan bütün bunların bilincinde 
olmalıyız, Ve her şeyden önemlisi inanmalıyız (hayatın güzelliğine, 
işimizin değerine, emek veren herkesin bizlere ve size olan güvenine, 
profesyonelliğin sesimizle yansımasına ve duruşumuza).. belki daha çok 
şey ilave edebilirim 

Normal sosyal yaşantımızda (ailemiz, arkadaşlarımız ve iş çevremiz) fark 
etmez. bulunduğunuz ortam neresi olursa olsun önce kendi kimliğimizi 
unutmamak ve o muhteşem enerjimizi yansıtmak çok güzel duygudur, 
Bunu hiç unutmamalıyız. 

Hayat enerjisidir mesleğimiz. Emek veririz mesleğimize başlamadan önce. 
Yıllarca eğitimler, yetinmeden kendimizi yine öğrenci hissederiz ve tiyatro, 
beden dili, diksiyon ,ses eğitimi ve hitap eğitimleri sürekli kullanılarak 
daha iyi hissederiz kendimizi.. Elbette kısa süreli aparatif eğitimler yeterli 
değildir. Daha çok azmederek ve daha profesyonel eğitimler ile kendi 
ruhunuzu da betimleyerek başarı zirvesi tek adresiniz olur.. O adrese 
ulaşırken aşırı hırs, öfke, asabiyet, kapris ve saçma davranışlardan uzak 
durup her günümüze ayrı anılar biriktirmeliyiz. 

Pozitif düşünce sanatını ruhunuza işleyip daha pozitif düşünüp daha çok 
iyi yaşamak kendi elinizde. Binlerce insanın karşısında şahane bir kostüm 
ile sunum için sahneye çıktığınızda o güzel kalbinizde ki sinerjiyi halka 
ulaştırmalısınız.. Yapmanız gereken çok basit. Gerçekçi olmak ve reel bir 
duruş sergilemek. İnanın zor bir yol ama zor olduğu kadar da çalıştığınız 
her organizatör, firmalar ve ekip arkadaşlarınız aileniz olur. Çünkü onlar 
sayesinde binlerce kalbe ulaşma imkânınız olur. 








Oldukça özgür olduğumuz bu güzide mesleğimizin bilincini 
yitirmeden, çalıştığınız insanları ve kendinizi tüketmeden 
yüzünüzde ki tebessümü, teşekkürü yok etmemeliyiz. İş 
hayatımızda samimi ve içten karakter olmak kimseye 
kaybettirmez. Ama Spikerim, Sunucuyum, Seslendirmenim 
ben diyerek insanları kaprisleriniz ile yıldırırsanız size 
katlanma zorluğu yaşayabilirler. Ancak buna rağmen size 
doğru yol gösteren insanların kıymetini daha çok bilmek 
gerekir. 

Hani vardır ya "hayatımıza yön veren insanlar" diye bir şey.. 
Evet. Sizden daha iyi olmanızı bekleyip Sizi daha çok kitleye 
ulaştıran insanların değeri paha biçilmezdir. 

Hayat Enerjimiz olan mesleğimizi kendi kalbimizde de doğru 
yönlendirmek gerekir. Bazen sizin de insanların size 
gösterdiği sevgiye karşılık olarak daha içten ve samimi 
yaklaşım hayatta sizi hep enerjik ve mutlu kılar. 

Alanında profesyonel sunucu, spiker ve seslendirmenler hep 
güzel şeyler ile ilgilenirler. Basit davranışlar yerine 
insanların sunucu olarak sizi ne kadar çok sevdiğini adım 
adım yaşarsınız. Hep bir mutluluk vardır göz bebeklerinizde 
ve hep bir iz bırakırsınız sanata değer veren sanatçıya, 
protokole ve en önemlisi de can kulağıyla sizi dinleyen 
halka. 

Bu yüzden yapay enerji yerine hayatı içten sevmeniz ve 
yürekten inanmanın her şeye yeterlidir. sevgiler. 


Afitap Değermenci 
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Egeye ve maviye aşık bir İzmir kızıyım. 
Hacettepe Üniversitesi Fransız Dili ve 
Edebiyatı mezunuyum. Ankara ve İstanbul'da 
spikerlik mesleğinin duayenlerinden bir çok 
eğitim aldım. Mesleğim benliğimi tamamladı. 
Televizyon, radyo ve sahne de, yani elimde 
mikrofonum olan her platformda, bir balerinin 
dans ederken göğe yükselmesi gibi yükseliyor 
yüreğim. İnsanları, özellikle içinde iyiliği ve 
sevgiyi taşıyanları, hayvanları ve doğayı çok 
seviyorum. Halk oyunları oynuyorum.0-3 yaş 
arası kimsesiz çocuklara gönüllü annelik 
yapıyorum ve erişkin kanser hastalarına 
drama dersleri veriyorum. 


Medya, özellikle de spikerlik, benim çocukluk 
hayalimdi, İlkokulda elimde ki parfüm 
şişelerini mikrofon olarak kullanıp aynaların 
karşısında gazete okurdum. Kendimi bildim 
bileli bu hayalin peşinden gittim, Söylenilecek, 
söyletilecek bir çok güzel söz, saklı kalmaması 
gereken bir sürü insan örnek teşkil edecek bir 
dolu hayat hikayesi var dünyada. Bunları 
ortaya çıkarmak, insanlara duyurmak ve 
ölümsüz kılmak, ancak medya ile mümkün 
olabiliyor. 


Yaşam koçluğu yapıyorum. Sunuculukta 
olduğu gibi insanların hayatına dokunabilmek, 
yol arkadaşlığı yapabilmek, ruhumu besliyor. 


Her meslekte olduğu gibi bizim mesleğimizde 
de elbette rekabet var. Ama bunu bir baskı gibi 
görüp kafanıza takarsanız, ilerleyemezsiniz. 
Hayatta en güzel yarışın kendinizle yaptığınız 
yarış olduğunu düşünüyorum. Kendinin en iyisi 
olilkesiyle hareket ederseniz, sürekli iyiye 
evrilen bir sen oluyorsunuz. Böylece de 
başkalarının başkalarıyla ya da sizle yaptığı 
yarış sizi etkilemiyor. 


Medyada ki bilgi kirliliğini önlemek isterdim. 
Her zaman net ve doğru bilgiye 
ulaşılabilmesini hedeflerdim. Bir de izleyicinin 
hem ufkunu genişleten, hem de maneviyatını 
doyuran içi dolu programların daha çok yer 
almasını isterdim. 


Eğitim her meslek için şart elbette, Ama bu 
eğitimin illa üniversite yolundan geçmesi 
gerektiğini düşünmüyorum. Konservatuardan 
mezun olmamış ama bugün dünyanın ayakta 
alkışladığı bir çok sanatçı var. Bizim 
mesleğimiz için de durum aynı, Tabi ki 
eğitimden geçilecek, lakin eğitimin tek yeri 
üniversite değil, Şahsen mesleğimle ilgili, 
benim en büyük okulum, en önemli mesleki 
kazanımlarımı elde ettiğim TRT'dir... 


Televizyon hayatıma Güzel Ülkemin Güzel 
İnsanları ile başladım. Yüreğiyle, mesleğiyle, 
yeteneğiyle, hayata dokunuşuyla, insanlara ve 
insanlığa kattıklarıyla bilinmeye değer, saklı 
kalmış güzel insanları konuk aldım.Daha sonra 
Kültür Kervanı serüvenim başladı... 


Kültür Kervanında biz, kültür taşıyoruz. 
Ülkemizin inanılmaz bir kültürel zenginliği var. 
Bu zenginliğe sahip çıkanlar gelenek 
göreneklerini, adetlerini, Türkiye'nin renkli 
kültür mozaiğinde yer edinmiş daha bir çok 
şeyi yaşatmaya çalışıyorlar. Biz de tarih kokan, 
birbirinden eğlenceli festivallerine ev sahipliği 
yapıyoruz genellikle, Her hafta başka bir 
yörenin kültürüyle ekrandayız. 








Röportaj 
Cengizhan KAYA 
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DİLARA KARACA 


İyi sunuculuğu nasıl tarif edersiniz ? 


İyi sunucu bence öncellikle ekran önü disiplinini hayatına da uyarlayabilmiş olandır. Pilates 
gibi hem ruhu hem bedeni formda tutan bir sporu düzenli olarak yapması, dakik olması, insan 
ilişkilerine önem vermesi gibi bir çok konuda mesleğini içselleştirmiş olmalıdır. İyi sunucunun 
bende ki tarifi; Doğallığı, diksiyonu, beden dilini ve enerjiyi birleştirmiş olan ve konusuna 
hakim. 


Radyo haber spikerliğinin ardından Televizyonda haber spikerliği yapmak ister misiniz ? 
Haberden daha çok reality show tarzında, konuklu ve bol tempolu, sıkı muhabbetli programlar 
benim tarzım. 


Kültür Kervanı ile Yılın En İyi Kültür Sanat Programı Sunucusu ödülünü kazandınız İzmir'de 
ödülü nasıl değerlendiriyorsunuz neler hissettiniz ? 


Kültürümüze hayran olan ve korunmasını, sahip çıkılmasını yürekten önemseyen bir birey 
olarak bu alanda ödüllendirilmekten onur duydum. Ülkemin bambaşka diyarlarını tanırken, bir 
çok insanın hikayesine dokundum. Bu ödül de tüm bu güzelliklerin üstüne geldi. Üstelik 
memleketim de aldım ödülümü.. 


Sizce ekranda olmak için güzellik şart mı ? 


İçiniz güzelse zaten, o bir şekilde sizde ki güzelliği ortaya çıkarır. Ve ekran da içinizdekini 
filtrelemeden yansıtır. 


Yeni Medyanın ( Sosyal Medya ve İnternet ) Geleneksel Medyayı ( Radyo - tv gazete ) Yok 
edeceği söyleniyor siz buna ne dersiniz ? Yeni Medya sizce ne yönde ilerleyecek ? 


Çılgınca bir internet kullanımı ve yaygın olarak internetin televizyonun önüne geçtiği zaten 
bilinen bir gerçek. Ancak dinleyicisinin radyoya sahip çıkacağın Yok edeceği söyleniyor siz 
buna Ancak dinleyicisinin radyoya sahip çıkacağını düşünüyorum. 


Yeni bir proje yeni program söz konusu mu detayları nedir ? 


Tam gaz geliyoruz. Daha önce TRT'de yayınlanan Yüzde Yüz Oto programını senaryolaştırdık. 
Ben orda çekiciyi oynuyorum. Başvuruları değerlendiriyoruz ve her hafta bir araba yeniliyoruz. 
Tamamen farklı bir konseptle ekrandayım yeni projede. 


Çeşitli protokol ve özel etkinlik sunumları da gerçekleştiriyorsunuz bu tür etkinliklerin 
sunucusunun nasıl özellikleri olmalı ? 


Protokol düzenini, kürsü kurallarını, duruşunu ve konusunu çok iyi bilmeli önce. Bunlara hakim 
olduktan sonra yine özgün tarzda sunabilmeli. Konser ve festival etkinlikleri bambaşka bir 
mecra. Sürekli sahneyi canlı tutabilmeyi ve elektriğini seyirciye geçirmeni gerektiriyor. 


KırmızıTürk hakkında neler söylersiniz 7 
Bizi bu anlamlı ödüller ile onurlandıran Kırmızı Türk'e gönülden teşekkürler. 


Gelecek planlarınız nelerdir? Şu an bulunduğunuz konumdan memnun musunuz ve gelecekte 
kendinizi nerelerde görmek istersiniz? 


Kendinden, olduğun yerden ve yolculuğundan memnun olmak insanın iç huzurudur. Bununla 
birlikte kendisinin en iyisine doğru evrilme halinde olanlar genellikle yerlerinde saymayı 
sevmezler. Bu içten röportaj için teşekkür ederiz. Bende KırmızıTürk Medya Caddesi Dergisine 
ve size teşekkür ederim. 


CANSU OKTAY'IN YAZISI 





ÖZEL ETKİNLİK VE 
PROTOKOL | 
SUNUMLARINA DAİR.. 


Sunuculuğa ilk başladığım zamanlarda işin sadece ekranda program 
sunmak olduğunu sanıyordum bir yardım gecesinde sunuculuk yapmam 
istendiğinde ilk kez topluluk karşısında elimde mikrofonla sunum 
yapacaktım, kendimi dev aynasında görmenin vermiş olduğu özgüvenle 
tabii ki yaparım sıkıntı yok demiştim. 5000 kişinin karşısına çıktığım o ilk 
an diz kapaklarıma kadar titrediğimi hatırlıyorum herkes bana ve 
ağzımdan çıkacaklara bakıyordu ve ben gözüm kararmış hiçbir şey 
göremiyordum, mikrofon elimde titriyordu, sesim titriyordu ve nefes 
alacak kadar bile oksijen kalmamıştı sanki ortamda... Bir an da bu işi 
yapacaksan kendine gel bu da senin işinin bir parçası sakin ol ve işini yap 
demiştim kendime ve o gece topladığımız oldukça yüksek parayla çocuk 
hastanesine yeni cihazlar almıştık, Başhekim sunum sonunda yanıma 
gelip teşekkürler Cansu Hanım siz olmasanız bu kadar parayı 
toplayamazdık dediğinde yaşadığım gurur meslek hayatımda belki de hiç 
unutamayacağım bir an'dı... 

Sonra ki işim Kolordu Komutanlığında Mehmetçik'e moral gecesiydi ve 
şehrin üst düzey bütün komutanları oradaydı, yaverleri haftalar 
öncesinden söyleyeceklerime kadar kalem kalem yazmış, ne giyeceğime 
karar vermiş, sahnenin neresinde duracağımı bile işaretlemişlerdi...O iş'te 
hayatımın en gergin sunumuydu, sunum başlayalı bir saat kadar olmuştu 
ki dayanamayıp Kolordu Komutanının yanına gitmiş kendimi arz etmiş ve 
Komutanım takdir edersiniz ki ben asker değilim Mehmetçik'e moral 
vermeye geldik ama Trt Sanatçısı arkadaşlarımda ben de stresten gitmek 
üzereyiz, izin verirseniz sizler asker kalın bizler sizlere moral verelim hep 
birlikte eğlenelim dediğimde Komutan sahne sizin Cansu hanım 
istediğinizi yapın yahu demişti ve inanılmaz bir geceye imza atmıştık... Bu 
arada bunu yapmanızı tavsiye ediyor muyum? Tabii ki hayır:)) benim kadar 
şanslı ve sevimli olmayabilirsiniz risk almayın derim, benim sonuçta 
ser'de cahil cesaretim vardı bugün olsa yapabilir miydim bilmiyorum... 
Sonrasında işin kurallarını, kaidelerini öğrendikçe daha rahat sunumlar 
yapmaya başladım mikrofonla olan ilişkimizde böyle böyle Aşk'a dönüştü 
ve 22 yıldır o beni ben de onu hiç bırakmadım şükürler olsun... 

Bir sunum yapacaksanız öncelikle sunumun yapılacağı kurum ya da şirket 
ya da festival, etkinlik ne olduğunu bilmek gerekir çünkü her sunum farklı 
hizmet ister protokol sunumu yapacaksanız kıyafetinizden makyajınıza 
kadar her şeyiniz devlet protokolüne uygun olmalı devlet Erkan'ının 
protokol sıralamasından, konuşmacıların sıralamasına kadar her şeye 
hakim olmanız gerekir çünkü sıralamada yapacağınız en ufak bir hata bile 
meslek hayatınızın son sunumu olabilir, ses tonunuzu bile ona göre 
ayarlamanız gerekir. 

Eğlenceli bayi toplantısı sunumları, festivaller, ödül törenleri her zaman 
daha keyifli gibi görünse de hazırlık aşaması aslında daha yorucudur 
(kadınlar için özellikle), süs'ü püs'ü,takısı saçı, makyajı başlı başına bir 
şovdur çünkü, orda tüm gözler sahnedeki sunucudadır o yüzden ben hep 
protokol sunumlarını daha çok sevmişimdir, her şey hazırdır gider sunar 
sahneden inersin ve biter, diğerlerinde insanları eğlendirmek 
zorundasındır ve bütün gecenin faturası sana çıkacaktır iyi ya da kötü tüm 
sorumluluk sendedir. 














Bunların yanında bütün o organizasyonda maalesef tüm 
sorumluluk sunucu da olmasına rağmen en amatör yaklaşılan 
kısım da sunucu kısmıdır. Eline mikrofon verdiğin herkes bu 
işi yapar gibi düşünülür; bir Valilik organizasyonunda 
istediğim hizmet bedelini fazla ve gereksiz bulan Özel Kalem 
Müdürü boşverin ben sunarım at'la deve mi sanki çıkıp 
konuşacağız dedikten sonra yanında çalıştığı Vali'nin soyadını 
bile yanlış söyleyince Vali tarafından sahneden indirilmiş ve 
ben evimden apar topar alınıp sahneye çıkartılmıştım o 
günden sonra Valiliğin bütün işleri ben de ve özel kalem 








Keşke insanlar kötü tecrübeler yaşamadan yaptığımız işin 
aslında ne kadar ciddi ve önemli bir iş olduğunu anlasa ama 
maalesef 22 yıldır yaptığım mesleğimde hiçbir zaman o itibarı 
göremedik...İnşallah bizden sonraki nesillere mesleğimizi 
gururla şerefle devredebiliriz tek istediğim bu...sadece 
egolarını tatmin etmek için sahnede olmanın büyüsüne 
kapılıp ücret almadan bu işi yapan arkadaşlarımız var 
maalesef ,onlar da mesleğimizi bitirme noktasına getirdi 
bunun iş değil şov olduğunu düşündükleri sürece sanırım bu 
işten evine ekmek götüren insanlar hiçbir zaman bir evlilik 
programı sunan kadın kadar rağbet görmeyecek... 

Biz bu saçları değirmende ağartmadık derler ya işte tam 
olarak böyle, hiçbir şey sanıldığı kadar kolay 
değil...Unutulmamalı ki verilen her emeğin, sunulan her 
hizmetin her zaman bir karşılığı olmalı, olmalı ki kıymeti 
olsun, 

Sevgiler... 


CANSU OKTAY 
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CENGİZHAN KAYA 
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Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler mezunuyum. Marmara 
Üniversitesi'nde Uluslararası İşletmecilik alanında yüksek lisans yaptım. 2003'te sınırlı 
sayıda katılımcının kabul edildiği Basın Enstitüsü'nün sertifika programına katıldım ve 
gazetecilik sertifikası aldım. Mesleğe 1999'da Sakarya'da öğrenci iken yerel bir 
televizyonda başladım. Sonra İstanbul'da Flash TV'de muhabirlik, NTV'de stajyer 
muhabirlik, Kanal 6'da sağlık ve siyaset programları, Kanal 7'nin Haber kanalı Haber 7'de 
Haber spikerliği ve ekonomi haberlerini, 24 TV'de Haber bültenlerini ve ekonomi 
programları ve son olarak da Haber Türk TV'de Ekonomi programları, haber programları, 
tartışma programları hazırlayıp sundum. Şu anda Haber Türk'te Ana Haber ve Enine 
Boyuna Haber Tartışma programını sunuyorum. 


Hayatta bazen ufak dokunuşlar kocaman bir dünyanın kapısını aralar, Bazen 
tasarlamazsınız ama hayatın karşınıza çıkardıkları sizin geleceğiniz mesleğiniz olur. 
Benim hikayem de tam böyle. Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler okudum ama medya 
da çalışıyorum. Her şey ben öğrenciyken başladı. Öğrenme araştırma ve sorgulama 
isteğim beni medyaya yöneltti. Hep derler bir kere kanınıza girsin çıkmaz gazetecilik 
diye.. bu sektörde kendimi buluyorum. 


Meslekte yıllarınızı geçirdikten sonra durup bir etrafınıza bakıyorsunuz. Aslında öğrenme 
isteği hiç bitmiyor ama bir de öğrendiklerinizi ve bildiklerinizi paylaşmak istiyorsunuz. 
Akademik dünya benim kendimi yaşattığım bir diğer alan. Aktarırken mutlu oluyorum.. 
hatta kendimi daha fazla keşfediyorum. Nişantaşı üniversitesinden böyle bir teklif 
geldiğinde düşünmeden evet dedim. Paylaşmayı seviyorum. Televizyon haberciliği ile 
program yapım ve yönetimi derslerini veriyorum. 


Moderatörlük bambaşka bir mecra.. o da çok keyifli. Her şeyden önce konuya hakim 
olmak çok önemli. Bunun için de çok iyi bir hazırlık gerekiyor. İyi bir moderatör konuya iyi 
hazırlanmalı ve konunun kurgusunu iyi yapmalı. Giriş- gelişme- sonuç iyi aktarılmalı. Bu 
da hakimiyet ile oluyor. Odaklanma da çok önemli. Soru içinden soru da çıkarabilmeli iyi 
bir moderatör. En ilginç söyleşim Kocaeli'de İlber Ortaylı ile yaptığımızdı. Hoca bir çok 
sunucu arkadaşımızı terslemesiyle meşhur. Bir arkadaşa cahil cahil sorular sorma 
demişti hatırlarsınız. Ama enerjimiz tuttu keyifli bir sohbet oldu. Ama ecel terleri 
dökmedim de değil. :) işin şakası bir yana İlber Hoca gibi birikimli konusunda uzman 
kişilerle yapılan söyleşiler her hâlükârda insana çok şey katıyor. Mesela orada hocaya 
nereden öğrenelim tarihi diye sordum Wikipedia' Dan değil tabiki Allah'tan şimdi kapalı. 
İyi ki kapanmış demiyorum ama biraz da iyi oldu çünkü oradaki bilgilerin çoğu yanlış dedi. 
Tabi bu demeci tüm gazete ve haber portallarında manşet oldu. 


Habertürk'ün her kuşağında çalıştım. Bu sene ana haber ve 
enine boyuna haber tartışma programını sunuyorum. Yeni 
yayın dönemine ramak kaldı. Malum Eylül ayında kuşaklar 
yenilenir. Bakalım hayırlısı sürpriz olsun diyelim.) 


Her şeyden önce soğukkanlılık çok önemli, Haberin en doğru 
şekilde ve en kısa zamanda izleyiciyle buluşması lazım. Ama 
gelen haberlerin doğruluğunun da teyit edilmesi gerekiyor. 
Aksi takdirde yapılan her hata izleyici de güven duygusunu 
azaltır. 


Kopyala yapıştır kültürünü değiştirmek isterdim. Özgünlük 
maalesef çok az sektörümüzde. 


Kendine güvenen, soğukkanlı, hata yapmaktan korkmayan ve 
hata yaptığında onu yönetmeyi bilen, eğitimli, birikimli, 
tecrübeli yani uzun ve sıcak, son dakika yayın tecrübeleri 
olan kişi benim için iyi sunucudur. 


Olabilir.bazı arkadaşlarımız başka alanlarda programlar 
yapıyorlar. Spikerliği bırakıp mesela kadın programları 
yapıyorlar. Gayet de başarılılar. Benim için de olabilir. Neden 


olmasın. Ama biraz daha zaman var diye düşünüyorum. 








Ben birbirlerini tamamlayacağını düşünüyorum açıkçası 
bir yok etme değil ama yeni medya geleneksel medyayı 
dönüştüreceği kesin. Zira önemli bir kaynak haline geldi. 
Ama dikkat edilmesi de gerekiyor çünkü mayınlı bir arazi 
gibi sosyal medya. Her bilgi doğru değil. Ama çok hızlı 
olması açısından takipçiler için cazip. İkisi birlikte 
düşünülmeli bence. 


Bu işin mutfağında yetişmelisiniz derim. Yani muhabirlik 
yapıp haberin tozunu yutmalı. Çok okunmalı. Her alanda 
ekonomiden siyasete sanata kadar her alanda azami bir 
bilgiye sahip olmalı. Güncel konuları yakından takip 
etmeli. Tek bir görüş değil her görüşü okumalı, 


İyi bir platform.. sektöre de katkısının olduğunu 
düşünüyorum. Hem sektördeki arkadaşları sayenizde 
daha yakından tanıyoruz hem de izleyicilerimize başka 
bir platformdan ulaşmış oluyoruz. 


ECEM KARAKAŞ'IN YAZISI 





SPİKERLİK VE SUNUCULUK 
ÜZERİNE 


Genç Arkadaşlar 
Hayal ettiğimiz mesleğin bir parçası olmamız çok kolay! 

Öncelikle; “Ey! Yükselen yeni nesil, gelecek sizindir.” diyerek Ulu Önder 
M.Kemal Atatürk'ü saygıyla anarak başlamak istiyorum yazıma. Sadece 
sunuculuk yahut medyanın bir parçasında yer almak adına 
konuşmayacağım. Sahip olduğunuz güç istediğiniz her iş alanı için 
damarlarınızda akmaya devam ediyor, pes etmeyin! 

Oldukça küçük yaşta yer aldığım bu sektörde jenerasyonumdan birilerine 
rastlamak pek mümkün olmuyor. Hele ki hayallerinizi bir dev gibi görüyor 
ama sektör açısından oldukça kısır bir ilde yaşamınızı sürdürüyorsanız... 
25 kişilik bir sınıfta diksiyon eğitimi alıyorsunuz ama şehrinizde sadece 1 
televizyon kanalı var. Peki ya kim seçilecek ? Eğitim görmeyen ama 
başvuru yapan onlarca insandan söz etmiyorum bile.. Yaşadığınız alanı bir 
iş, çalıştığınız iş yerini bir ev gibi gördüğünüz müddetçe, emin olun tercih 
edilecek ilk kişi siz olacaksınız! Tabi ben bu konu üzerine kendimi avantajlı 
sayıyor ağabeylerim ve ablalarım yeri geldiğinde kendime rol model 
olarak gördüğüm üstadlarımla iletişime geçiyor hiçbir zaman kendimi 
öğrenime kapatmıyorum. 

Sevgili diksiyon dersi öğretmenim Trt'nin keyifle dinlenen isimlerinden biri 
olan adını sıkça duyduğumuz İzmir Gazeteciler Cemiyet Başkanı Sn Misket 
Dikmen' den hepimizin öğrenecek çok şeyi var.Değerli öğretmenimin hayat 
felsefesi tadında bir sözünü bu yola baş koymuş siz genç okurlarla 
paylaşmak isterim; 

“ Zaman geldi ben öğrendim, Zaman geldi ben öğrettim. Sınıfımdan ve 
bilgimden nice parlak bakışlı öğrenciler geldi geçti çağın en büyük eksisi 
kendini birden tepede görmek istemesi, Ne zaman oldum ben dersen işte o 
zaman yola çıktığın ilk günden daha bilgisiz olursun .” 

Spikerlik sadece teorik eğitimle yapılamaz. Ayrıca uygulamalı ve teknik 
eğitime de ihtiyaç duyar. Spiker olmak isteyen adayların hangi branşta 
spikerlik yapacaklarını da bilmeleri gerekir. Benim branşım at 
yarışları..Spikerlik mesleğinin zorlu yollarında yavaş yavaş ilerleyen aday 
bir süre sonra işinde en iyiler arasında yer alabilir ve herkesin gönlünde 
bir yere sahip olabilir.Bu tüm meslekler için geçerlidir. Abartılı görünebilir 
bu söylenenler ancak futbol fanatikleri, futbol spikerleriyle hatta bir maçı 
hangi spikerin sunacağı ile bile ilgilenirler... 

At yarışı sunuculuğumun 3'ncü senesindeyim. İlk zamanlar atlarla ilgili 
hiçbir bilgiye sahip değildim. Yukarıda yazdığım satırları maddelendirerek 
branşımı seçtim teknik terimleri öğrendim ve pratiklere başladım.Bu 3 
sene içerisinde yüzlerce canlı yayın tecrübem oldu. Birden tepede 
olsaydım bu eşsiz deneyimleri yaşayamayacaktım. En önemlisi de; hiçbir 
zaman ne hata yaparsanız yapın ilk hatanızdan daha kötü bir sonuç elde 
edemezsiniz ve bu gerçekten satın alınamayacak nitelikte bir 
yaşanmışlık.Elbette hali hazırda hatalarımız var.Hata yapmaktan 
korkmayın , o hatayı düzeltemeyip izleyicinize ve dinleyicinize doğru 
bilgiyi yanlış şekilde aktarmaktan korkun. 














Kusur insanın kolu bacağı kadar ona ait bir 
uzvu.Kusursuzluk düşüncesiyse oldukça sapıtmış bir ruh hali 


Ben'cil Değil Biz'cil olun 

Heyecanıyla stresiyle, hatasıyla, takdiriyle... Benim için iyi 
sunucu olmak öğrenmeye daima açık olmaktır. Kamera 
önünün önemli olması kadar mutfak kısmı olmazsa 
olmazımızdır. Nasıl ki bir yemeğin sunumunda iyi yıkanmış 
ve pişirilmiş olması önemliyse kamera arkası ekibimizin 
katkısı da bir o kadar büyüktür.Her kanalın olduğu gibi bizim 
de muhasebemiz, temizlik şirketimiz, kamera kontrol de 
görev alan arkadaşlarımız, sesçilerimiz ve onlarca alın teri 
döken insan... televizyonun gözükmeyen nice emektarları.. 
Hep beraber bir aile oluyoruz. Yayın tek kişilik yapılan bir iş 
değildir.Program açılış ve kapanışın da ben'ci yaklaşımdan 
kaçınır daima biz şeklinde ibareler kullanırım. Çünkü pişirip 
size sunduğumuz bu yemek bir ekip işidir. Siz ekibinizi ve 
işinizi sevin ki başarı sizi sevsin. Söylemek istediğim ve 
elzem olan ekmeğini yiyeceğiniz mesleğiniz bir keyif işi de 
olabilir ama o ince çizgiyi kaçımız koruyabileceğiz ? 
Sevgiyle kalmanız dileğim ile. 


ECEM KARAKAŞ 


TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ 
TELEVİZYON SUNUCUSU 
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İstanbul doğumluyum. Beykent Üniversitesi Radyo Televizyon mezunuyum. Başkent İletişim 
Akademisi sunuculuk-spikerlik bölümünü bitirdim. 9 senedir medya sektöründe ekran önünde 
görev alıyorum. 


Milliyet TV bir çak insana anında ulaşım sağlayan milliyet.com.tr'nin içinde bulunan bir bölüm... 
Konusunda uzman isimlerle iletişime geçiyoruz bu isimleri ya konuk olarak stüdyoya davet 
ediyor canlı yayınlar yapıyoruz ya da ekibimizle gidip TV Programı formatında çekimler 
gerçekleştiriyoruz. 


Programda bir konu sınırlaması yok aslında mesela sadece siyasi konular konuşmuyoruz ya da 
sadece aktüel veya soft konular tercih ediyoruz diyemem. Gündemi takip ediyoruz... Bazen 
konu sağlık oluyor bir doktor konuk ediyoruz bazen güzellik oluyor konunun uzmanıyla söyleşi 
gerçekleştiriyoruz bazen ekonomi... Gündeme göre değişiyor açıkçası. 


İyi sunucu olmanın bir standardı varsa eğer o da konuya hakimiyettir diyebilirim. Aldığınız 
eğitimin yaptığınız işle paralel olması tabi ki çok önemli bir avantaj, İşe başlamadan önce sanki 
filmin ön gösterimini izleme şansını yakalamış gibi oluyorsunuz... Fakat tecrübe, ekran ışığı, 
sunucunun kendini izlettirebilmesi için çok önemli detaylar... 


Her mesleğin kendine göre bir yetenek gereksinimi var... Sunuculuk spikerlik gerçekten aslında © 
dinamiği gerektiren meslekler. Ama bu meslekler aynı zamanda çok fazla özveri istiyorlar. Ben 
Radyo Tv okudum fakat, sunucu olmak için bu bir şarttır diye bir iddiada bulunmuyorum. Ama 
şunu savunuyorum; bir mesleği istiyorsanız onun üzerine ağırlık vermeli o alanda en iyiyi 
yakalamaya çalışmalısınız. Yani hem çok iyi şarkıcı, hem oyunculukta çok başarılı hem de iddialı 
bir sunucu olmayı düşlemek inandırıcı değil. Soruya dönersek bir müzisyenin bir kaç yerde 
magazin sunduktan sonra kendisini sunucu veya gazeteci olarak nitelemesini de doğru 
bulmuyorum. Buna popüler üretim-tüketim denilebilir. 


Tabii isterim, haber geçmişi olan bir spikerim neden tekrar olmasın . 


Yok edeceğini düşünmüyorum gazete, televizyon her zaman varlığını sürdürecektir. Ancak şunu 
söyleyebilirim ki en az onlar kadar hatta çoğu zaman daha fazla takip edilen internet ve sosyal 
medya artık çok ön planda. İnsanların yüzde 90 | akıllı telefonlara sahip desek yanlış olmaz 
herhalde. Dolayısıyla elinizin altında hem görüntülü hem de yazılı habere ulaşabileceğiz büyük 
bir güç var. Bu da interneti ve sosyal medyayı çok cazip kılıyor ve bu gücün artarak süreceğini 
düşünüyorum. 











Web Tvler artıyor çünkü geri dönüşümler güzel oluyor. İnsanlar bunu talep ediyor sokakta, 
bir kafede veya iş yerinde açıyor ve izliyor. Bu sebeple gelişerek artmaya da devam edecektir 
diye düşünüyorum... 


Evet Milliyet bu konuda yıllardır egemenliğini sürdürüyor. Burada en önemli kıstas hızlı ve 
doğru bilgi vermek ve Milliyet bunu en iyi yapanlardan.. Okuyucuya izleyiciye güven vermek 
çok önemli, Milliyet, sektörde * Basında Güven' ilkesiyle hareket etmeye devam ediyor. 


Tabi ki çok heyecanlı ve çok mutlu bir andı benim için :) KırmızıTürk yıllardır medyada olup 
biteni en yakından takip eden en iyi platformlardan. Layık gördükleri için çok teşekkür 
ederim.. Bu arada bir ilk oldu bu alanda ödüle layık görülmek. İlk olmak da beni çok mutlu etti 
açıkçası, İlerleyen dönemlerde Web Tv de daha büyük gelişimler yaşandığında ödülün daha 
da anlam kazanacağını düşünüyorum :) 


Bizler de sizin çalışmalarınızı takip ediyoruz. Sürekli üzerine yeni şeyler koyarak daha da 
zenginleştirerek ilerliyorsunuz. Bu yolda başarılarınızın devamını diliyorum. 





HANDAN MUSAOĞLU'NUN 


YAZISI 





SPİKERLİK, SUNUCULUK, MEDYA 
VE İLETİŞİM 


Spiker veya sunucu, en genel tanımıyla, haber bültenlerini veya diğer 
duyuruları , radyo veya televizyon kanalıyla izleyici veya dinleyicilere 
aktaran kişidir. 

Mikrofonik bir sese sahip olmak, Türkçe'yi etkin ve zengin konuşmak, 
kendine güvenli ve soğukkanlı olmak, çeşitli uyarıları aynı anda algılama 
gücü ve belleğine sahip olmak, ekran için düzgün bir fiziki görüntü , bu 
mesleğin olmazsa olmazlarındandır. 

Özellikle ekran spikerliği, şöhretin en kaliteli , karizmatik yollarından 
sayıldığından çok rağbet görmektedir. 

Ama her güzelliğin arkasında bol emeğin olduğu düşünülürse, 
ekrandaki su gibi haber okuyan, güzel, ışıltılı, dilbilgisini en doğru kullanan 
spikerlerin de, o noktaya gelmek için verdiği emek tahmin edilemeyecek 
kadar büyüktür. 

TRT spiker ve sunucu yetiştirme konusunda, adeta bir okul vazifesi 
görmüş, yetiştirdiği kişilerle (aralarında benim de olduğum) diğer yayın 
kanallarını da yıllarca beslemiştir. Şimdi pek çok eğitim kurumu özel 
eğitimleriyle, TRT'nin bu yükünü hafifletmektedirler. Bu kadar talebin 
olmasının nedeni , giderek gençlerin en popüler bulduğu, yöneldiği 
mesleklerden olmasıyla yakından ilgilidir. 

Bu mesleğe ilgi duyan gençlerimiz, öncelikle iletişimi bir bütün olarak 
görmeli, gazeteciliği 360 derece düşünmeliler; standart eğitimlerini buna 
göre planlamalılar. İşin mutfağından vitrinine, sağlam bir yolculuk 
düşünmeliler, Sadece spikerlik ve sunuculuk yetersizdir. Ülkemizin dünü 
ve bugününü , dünyadaki tüm gelişmeleri takip ederek, kendilerini sürekli 
güncelleyerek, her yönden donatarak, belirledikleri hedefte yollarına 
devam etmelilerdir. Her zaman röportajlarımda da dediğim gibi * Emek ve 
mücadele asla insana ihanet etmez.” 

Spikerlik ve sunuculuk , günümüzün en büyük güçlerinden sayılan, 
medyanın, lego parçalarından biridir. Dergiler, gazeteler, internet gibi 
,diğer kitle iletişim araçlarıyla birlikte, Özellikle çağın buluşu olan 
internet, spiker ve sunucuların da can simididir. Edebiyatı, son gelişmeleri 
izlemek açısından, gerekli hızı ve zenginliği sağlar. 

Gittikçe devleşen bu sektörde yer almaya, tanınmaya çalışırken, 
mesleğin gerektirdiği kaliteden ödün vermeden çabalamak , bu işe gönül 
verenlerin en büyük vefa borcudur. 

Medya, insanların tüm yaşamlarını izlemekte, tüm gereksinimlerine 
karşılık vermeye çalışmakta, bu yolla kazanç sağlamakta ve kendi 
biçemini oluşturmaktadır. Medya; toplumu bilgilendirmek, dünya ile uyum 
sağlamak, sağlıklı bir kültürleşme ve boş zamanı değerlendirmek, 
dinlenmek, eğlenmek, haberleşmek , öğrenmektir. 

Medya dünyası ile ilgilendikçe, daha doğrusu, hayatımızın en gizli 
köşelerine kadar, medya dünyasının etkisi altına girdikçe, iletişim 
faaliyetinin yeni boyutları hakkında, fikir üretmek ihtiyacı yaşandı. 

Kitle haberleşme araçları adıyla; gazete, radyo, televizyon ve bilgisayar 
gibi teknik malzemelerle hayatımızı dolduran medya, başkaları ile iletişim 
kurmanın önemini tekrar tekrar vurgularken ve bunu yüksek teknoloji ile 
yaparken, insanın kendi kendisi ile iletişimini ihmal ediyor gibi 
görünmektedir. Sosyal hayat içinde, başkaları ile olduğu kadar, kendimizle 
iletişimin sağlıklı bir şekilde yapılmasını gerektirir. 

Edebiyat, bir söz söyleme sanatıdır. İletişim ise, iki unsur arasındaki ilgidir. 
En genel anlamı ile iletişim, bir kaynağın ve bir alıcının, bir ileti ortamında 
birbirlerine gönderdikleri bir mesaj (ileti) ile ortaya çıkar. 








İletişim kavramı, insanın kendisi ile iletişimden tutunuz da, 
insanın ikinci bir insanla iletişimini, toplumla iletişimini 
kapsar. Bunun yanında iletişim sanatını bir sanat olarak 
benimseyen medya çerçevesindeki irtibatımız, aynı 
kavramla ifade edilir. 

İletişimin iyi şekilde var olması, çok sağlıklı bir durumdur. 
Tersi ise, tehlikeli bir komplikasyondur. Psikopatik ve 
sosyopatik rahatsızlıkların çoğunda “ İç ve dış” iletişimin 
olmaması veya tıkanık olması temel sebeptir. 

Pek çok bireysel, ailevi ve toplumsal anlaşmazlığın altında 
doğru İletişim kuramamanın yattığını tespit edebiliyoruz. 
Bunlarla ilgili çok aydınlatıcı bilimsel araştırma ve yayınlar 
mevcuttur. İddiamız odur ki, edebi metinler kişinin hem 
kendi kendisi ile hem de başkaları ile iletişim kurmasına 
kelimeler aracılığı ile zemin hazırlamaktadır. Bu tarihi ve 
fonksiyonel zeminin imkanlarından, iletişim ve medya 
dünyası faydalanmalıdır. Meselenin sadece edebiyat sanatı 
ve edebiyat bilimi açısından değil, sosyoloji, psikoloji, 
felsefe gibi alanlar açısından da yorumları yapılmalıdır. 

Madem ki, her ilmi çalışmanın varlık sebebi gerçeğe 
ulaşmak ve bu yolla insanlara hizmet etmektir. İletişim ve 
medya ilişkilerinde de bu hususa dikkat edilmelidir. Ayrıca, 
yazılı anlatım etkili bir konuşmanın öncülüdür... 

“Hayat, haberdar olmaktan ibarettir." diyor Mevlana. 

Ben de , sizlere hayatın hep güzel haberler vermesini 
diliyor, 

Saygı ve sevgilerimi sunuyorum. 

Esen kalın... 


HANDAN MUSAOĞLU 
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Duygusal bir insanım, zamanımın çoğu müzikle geçiyor, hayvanlara, doğaya ve insanlara 
duyarlıyım, her günün sonunda “bugün hayattan ne öğrendim? Bir insanın hayatına güzel bir 
dokunuş yapabildim mi?" gibi muhakemelerle günü kapatıyorum. Tabii bir de herkesin bildiği 
sanatçı kimliğim var.. Onun ötesinde her insan gibi üzülüyorum, seviniyorum, armağan edilmiş 
bu yaşamın hakkını vermeye çalışıyorum... 


Şan hocam Payam Koryak “şarkı söylemek için doğmuşsun" derdi, sanırım biraz ondan. Biraz 
da nefes almam biçimim olduğundan. Şarkıcılığım müzikle olan ilişkimin bir yüzü, diğer 
yüzlerinde şarkı sözü, beste, enstrüman, müzik teknolojileri var.. Müzik bir derya, kendimi 
sonsuzlukta hissedebildiğim, Yaradan'ın zekasına ve muazzamlığına erişebildiğim yegane 
alan. 


Sahne alıyorum, sosyal sorumluluk projeleri devam ediyor, gençler için çalışmalarım var, 
bilgimi ve tecrübelerimi aktarmaya çalışıyorum elimden geldiğince, yeni şarkılar, yeni single... 
Böyle de söyleyince müzikten başka hiçbir şey yapmıyormuşum gibi algılanıyor, arada kulak 
yorulunca playstation da oynuyorum tabii. 


Yıllar önce Zeynep Dizdar'ın yapımcısı Eyvallah isimli şarkımı istemişti, ben de onun sesine ve 
tarzına daha iyi oturacağını düşündüğüm bir şarkı yazıp bestelemeyi teklif ettim.. Topla Kalbini 
o şekilde çıktı.. Onlar Eyvallah'da kilitli kaldılar, ben de Eyvallah'a kilitlenmiştim açıkçası, 
veremedim şarkıyı, kendim çıkardım. Topla Kalbini de rafa kalktı o olaydan sonra. 6 yıl aradan 
sonra tekrar bir keiş gibi oldu. Yelkovanı bestelediğimde 17 yaşımdaydım, yıllar sonra sözlerini 
revize edip dinleyicilerime sundum. Yani buradan belki de şunu anlıyoruzdur, insanlar ve 
duygular hep aynı. Aşk, özlem, kavuşma İsteği, çekilen acı herkes için, bütün zamanlarda aynı.. 
Kalbi toplayıp yola devam etmek gerekiyor.. 





Bir ara lisans eğitimim sinema üzerine olduğu için o alanla ilgilendim, setlerde de çalıştım; ama 
sonra fark ettim ki müzikten başka hiçbir şeye zamanımı ve kalbimi yöneltmek istemiyorum, bu 
uzun süre daha böyle gidecek gibi görünüyor. 


Bir taraftan ciddi bir yozlaşma Var, bir taraftan da global müzik endüstrisine ayak uydurmaya 
çalışıyoruz. Çok tuhaf bir döneme denk geldik. Endüstri içindeyiz, sanattan ziyade ticari 
kaygılar ön planda, Radyolar diyor ki *4 dakika olmasın şarkı, bizim standartlarımıza uysun 
altyapılarınız", Bir şey diyemiyorsunuz, ne diyeceksiniz? Onlar da dinleyiciye göre bir yayın 
politikası izliyorlar. Klip çekiyorsunuz, dünya para harcıyorsunuz, bir de yayınlamak için para 
istiyor klip kanalları. İşin sosyal medya boyutu var. Bunlara eskiden yapımcılar kafa yorardı, 
sanatçının algısı odağı üretimindeydi.. Şimdi şarkı üreten sanatçılar pek yok, sadece şarkı 
söyleyenler ağırlıkta, üretmeleri beklenmiyor, bu kadar sıkıntının ve kalıbın arasında istenileni 
üretmek de kolay iş değil. Yapımcılar da artık “hazırla getir, ben yayınlarım" diyor.. Meslek 
birlikleri popüler bestecilerin haklarını koruyor.. Yani bu süreci özetle değerlendirirsek ciddi bir 
kaos var; ama ben umutluyum her şeye rağmen. Bir arkamızdan gelen nesil bayrağı iyi bir yere 
taşıyacak diye umuyorum... 














Az önce saydığım sebeplere bağlıyorum. Dijital teknolojiyle sesiyle oynanmış, hangi şarkıyı 
hangi tondan söyleyeceğini bilmeyen, üretmeyen, dünyaya duyarsız şarkıcılar yetişiyor; 
gerçekten hak edenlere yer kalmıyor, Gençleri yetiştirebilecek kapasitedeki üstatların bir çoğu 
hayatta değil, hayatta olanlar da artık belli bir yaşta ve yorgunlar., Bu sebeple bildiğim her 
şeyi benden daha genç ya da tecrübesiz olan arkadaşlara aktarmaya çalışıyorum, sanırım 
benim gibi herkesin böyle yapması gerekiyor, bu bir bayrak yarışı, bayrak yere düştü, eğilip 
almaya üşenmek üstatlara saygısızlık... 


İyi şarkı söylesin, sesine iyi baksın, disiplinli olsun, yeter. Ama iyi bir sanatçının özellikleri 
nelerdir diye sorarsanız, onu sabaha kadar konuşuruz.. Ben şarkıcı olmak için değil sanatçı 
olmak için çabaladım bunca yıl, şarkı söylemenin çok ötesinde bir duruş, hakkaniyet, etik, 
müzik bilgisi, insan sevgisi ve saygısı gerektirir sanatçı olmak.. 

Siz sosyal medyayı nasıl kullanıyorsunuz ? 

Hiç kullanamıyorum, en büyük eksikliğim bu, en çok şikayet aldığım konu da bu, daha iyisini 
yapmaya çalışacağım. 





Engellilere, otizm hastalarına, yaşlılara, sokak hayvanlarına, şiddet gören kadınlara, yani el 
uzatabileceğim kim varsa elimden geleni yapıyorum, şu ana kadar hiçbir isteği geri 
çevirmedim şükürler olsun ki, orkestram ve menajerim de bu konuda çok hassas, sağ, 
olsunlar... 


Sahnede çok enteresan duygular yaşayabiliyorum, gözlemler yapıyorum, hikaye topluyorum, 
dinleyicimle üzülüyorum, onlarla eğleniyorum, paralel yaşıyoruz duyguları, sanki sahnede 
başkası varmış da, ben aslında her biriyle aynı masada arkadaşmışım gibi yaşıyorum sahneyi.. 
genelde hep güzel anılar ve mutlu eden olaylar var kafamda ama çok enteresan bir şey şu 
anda aklıma gelmiyor. 


Stres bizim göbek adımız olmuş. Şaka bir yana, sahneye çıktığım anda ben her şeyi 
unutuyorum, migrenim varsa o bile geçiyor, çok enteresandır, sanki kafada bir alter var o 
devreye giriyor, hayattaki tüm sıkıntılar bir süreliğine gidiyor. Sahne dışındaki süreçte 
inanılmaz derecede stresli, az önce bahsettiğim zorluklardan dolayı elbette.. 


Dünya her gün değişiyor, değerleri de yeterince koruyarak değişime ayak uydurmak önemli... 


Biraz Dünya müziklerinin içine dalmak, diğer ülkelerdeki müzisyenlerle birlikte ortak projeler 
yapmak gibi hedeflerim var, uzun zamandır onun altyapısını hazırlıyorum aslında... 


Bana göre çoktan yok etti, Enformasyon çöplüğü getirdiği kesin; bunun yanı sıra her şeye 
kolayca erişebilmek çağın en büyük reformu; insanların psikolojilerini ciddi şekilde etkilediğini 
hepimiz biliyoruz, artılarıyla eksileri çok girift olmuş bir oluşum yeni medya... 






BERFİN GÜRSOY 





BERFİN GÜRSOY 





Televizyonda müziğin azalmasını şarkıcıların da 
sunuculuk yapmaya başlamasını nasıl 
değerlendiyorsunuz ? 


Hakkını verebiliyorlarsa, yapsınlar efenim... Kanallar 
dünden razı zaten, hazır bir kitle var çünkü izleyecek, 
reyting kaygısını minimize ediyorlar muhtemelen.. 


Boş zamanlarınız nasıl değerlendiriyorsunuz? 


Müzikten ve işten geriye kalan zamanlarda beyni 
boşaltmak için hayattan kopup Assassin's Creed tarzı 
oyunlar oynuyorum, zamanda yolculuk gibi oluyor, 
tarihe dalıyorum, o arada bir şeyi merak ediyorum açıp 
araştırıyorum, film izliyorum, kitap okuyorum, genelde 
evde kendi kendime geçiyor yani... 


Gelecek planlarınız nelerdir? Şu an bulunduğunuz 
konumdan memnun musunuz ve gelecekte kendinizi 
nerelerde görmek istersiniz? 


İnsan hep daha iyisini ister, evet her gün özden 
şükrediyorum ama hep gözüm daha iyisinde; daha iyi 
Şarkılar, daha iyi projeler, daha çok dinleyici vb... Çok 
ileride kendimi koç/eğitimci, belki de yapımcı olarak 
görmeyi hedefliyorum, nasip olursa.. 


Son olarak eklemek istediğiniz bir şey, 
takipçilerinize vermek istediğiniz bir mesaj var mı? 





Hayat çok kısa... Önce kendinizi, sonra insanları çok 
sevin, önemseyin, değerinize değer katın, sevginizin 
hakkını veren insanları hayatınıza alın, en kötü anlarda 
bile gülümseyin.. 


Röportaj 
Cengizhan KAYA 
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KİM KİMDİR iy) KIRMIZITÜRK MEDYA CADDESİNDE 


ÇOK ÖNEMLİ İSİMLERİN BİYOGRAFİLERİNE BAKIYORUZ 





v HİLAL ÖZDEMİR 





23 Kasım 1988'de Hollanda'nın Rotterdam şehrinde doğdu. 10 yaşında 
Türkiye'ye yerleşti. Orta okul ve lise eğitimini Eyüboğlu Koleji'nde 
tamamladıktan sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim 
Fakültesi'nde Medya İletişim Sistemleri ve Gazetecilik Bölümünü 
bitirdi. Eğitim hayatı sürerken eşzamanlı olarak Acun Medya'da staj 
yapmaya başladı. Bir yılın ardından set asistanlığı görevinden 
ayrılarak Kanal D'de Beyaz Show programında çalışmaya başladı. Bu 
esnada lisans eğitimini tamamladı ve yüksek lisans eğitimi için tekrar 
Hollanda'ya gitti. Gazetecilik üzerine yaptığı yüksek lisansında tezi; 
Türk televizyon kanallarının Hollanda'da yaşayan Türk kadınların 
karakter yapılanması üzerinde nasıl etki yarattığına dair alanında 
yazılmış tek tez çalışması oldu. Çalışma hayatını Ntv Spor'da 
ardından da Ntv'de yayınlanan Gece Gündüz programında muhabirlik 
yaparak sürdürdü. Trt Arap ve Trt Çocuk kanalları için farklı 
projelerde sorumluluk üstlendi, kısa bir dönem Lig Tv'den geçen yolu 
sonrası Skytürk haber kanalında spikerlik yanısıra editöryel 
çalışmalarda bulundu. 2013 yılından beri A Haber ve Atv'de spikerlik 
görevini sürdürmektedir. 
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KIRMIZITÜRK TÜRKİYE'DE TÜRKİYE'NİN FARKLI NOKTALARINDAN SPİKERLERLE İLGİLİ RÖPORTAJLAR VAR! 


SEMRA DEMİR İLE SUNUCULUK VE MEDYA ÜZERİNE 


Öncelikle bize kendinizden bahseder misiniz? 

Ankara'da doğdum. Orta okulda tiyatro çalışmalarım başladı. Daha sonra Kültür 
Bakanlığı'na bağlı sahne eğitimim ile oyunculuğumu profesyonelliğe taşıdım. Uzun yıllar 
Sabah Gazetesi grubunda köşe yazarlığı yaptım. Trend-Jetset dergisinde Moda ve Kadın 
bölümü sorumlusu olarak çalıştım. Yani her zaman medya ile iç içeydim. Daha sonra Tv 
programı ile Tv ye geçtim. 


Neden Medya ? 


Aslında bu sorunun cevabı “işte şu!” diyemem. Asla kopamıyorum, benim yaşam biçimim bu 
galiba, 


Medyaya ilk adımı nasıl attınız? 
Takvim Gazetesi'nde köşe yazarlığı ile. 

Medya dışında yapmak istediğiniz çalışmalar var mı? 

Bunu hiç düşünmedim, düşünmüyorum da. 

Mesleğinizde bir rekabet baskısı/etkisi hissediyor musunuz? Eğer hissediyorsanız bu 


mesleğinize nasıl yansıyor? Bu rekabet ortamının size ve mesleğe olumlu olumsuz 
etkileri nelerdir? 








Aslında gerçekten ciddi bir rekabet var. Ancak ben bununla pek ilgilenmiyorum. Sadece 
kendimi sürekli geliştirmeye çalışıyorum. Düzenli olarak kendimi güncellemem gerekiyor. 
Mesleğim gereği gündemi takip etmem çok önemli. Bununda kişisel olarak gelişmem de 
olumlu yönde etkisi büyük ve ben bu durumu çok seviyorum. 


Medya dünyasında bir şeyleri değiştirme şansınız olsa neleri değiştirirdiniz? 


Son yıllarda ekranlarda görmeyi özlediğim programlar çok az sayıda. Malum benim 
hazırlayıp sunduğum programım da Aktüel-Sinema ve Bilim programı. İmkanım olsa bu tarz 
kaliteli programların sayısını arttırırdım. Sırf reyting alsın diye, içi boş olumsuz örnek olan 
tüm programları yayından kaldırırdım. Neşeli ve kaliteli eğlence programlarına daha fazla 
imkan tanırdım. 


Yaptığınız iş için kurs e 
olmak gerekli midir ? 





mi şart mı ya da bu işi yapabilmek için sizce İletişim mezunu 


Kesinlikle eğitim şart, Ancak mutlaka İletişim okumak bence şart değil, Bu iş için çok güzel 
kurslar, eğitimler var. Bu işte en önemli şey tecrübe bence. 





Salt spikerlik / sunuculuk kursu ile spikerlik / sunuculuk yapılabilir mi 7 
Bence kişiye bağlı olabilir. 
Kendinizde bir şeyleri değiştirme imkanınız olsa neleri değiştirirdiniz? 


Çok telaşlı bir yapım var. Fazla mükemmeliyetçiyim, bunu değiştirmeyi çok isterdim. Ancak 
bu yönümle şu an savaş halindeyim, umarım kazanırım. 
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SEMRA DEMİR 


Röportaj 
Cengizhan KAYA 





Medya ile aranız nasıl? Televizyon, internet, gazete, dergi gibi iletişim araçlarından ne şekilde 
faydalanıyorsunuz? Sosyal medya ile aranız nasıl? 


Oldukça ilgiliyim. Sosyal medyadan çok faydalanıyorum, malum mesleğim de bunu gerektiriyor. 
Go Tv'deki çalışmalarınızdan bahseder misiniz ? 

Go Tv ailesinin bir parçası olmak çok güzel, Bunu öncelikle belirtmek isterim. Kaliteli ve güzel 
Şeyler yapan bir yönetici ile çalışmak, aynı dili konuşmak harika bir şey. "Bora Yoltay" 
söylemeden geçemeyeceğim. Biz Go Tv de sadece Mistik Buluşma değil, birçok belgesel ve kaliteli 
programlar için çalışmalar yapıyoruz 

Mistik Buluşma programında neler var nasıl bir program bize bahseder misiniz ? 

Mistik Buluşma, Bilim-Kurgu ve Fantastik filmlerdeki teknoloji, doğaüstü olayların gerçekte 
olabilirliğinin, konusunda uzman kişilerle tartışıldığı bir program. Ve teknolojinin geldiği son 
noktanın ne olduğunu izleyiciyle paylaşıyoruz. Ve bu çok keyifli sohbeti sokak röportajlarıyla 
süslüyoruz 

İyi sunuculuğu nasıl tarif edersiniz ? 


İyi bir sunucu, önce kendine, sonra da yaptığı işe inanan kişidir. 


Sunuculuğun dünyadaki stresli mesleklerden olduğu ifade ediliyor. Sizce böyle mi ? Spikerliğin 
stresli yanları neler ? 


Çok iyi görünmeniz gerekiyor. Üzgün olsanız da kamera karşısında izleyiciye hissettirmemeniz 
gerekiyor. Heyecan ayrı bir stres yaratıyor, her zaman heyecan oluyor. 


Mistik Buluşma dışında program yapmak İster misiniz ? 
Tabii ki. 
Sizce ekranda olmak için güzellik şart mı ? 


Güzellik denir mi bilemem ancak, ekran o kadar farklı bir şey ki, mutlaka sempatik bir görünüş şart 
bence, Bu ekran önü için önemli. 


Medyayla ilgili başka hangi çalışmalarınız var ? 


Köşe yazılarıma devam ediyorum, başka projelerimiz de var sürpriz. Çok yakında izleyicilerimle 
paylaşacağım. 


Yeni Medyanın ( Sosyal Medya ve İnternet ) Geleneksel Medyayı ( Radyo - tv gazete ) Yok 
edeceği söyleniyor siz buna ne dersiniz ? Yeni Medya sizce ne yönde ilerleyecek ? 





Evet bence de bu doğru. İzleyici veya okuyucu yavaş yavaş internete yöneliyor. Gençler şimdiden 
Televizyon, gazete alışkanlığına sahip değiller. Tamamen internetten faydalanıyorlar. Ve evet, 
bence medya yayın hayatına internetten devam edecek. 

Boş zamanlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Fazla boş zamanım olmasa da, kitap okurum, bol bol film izlerim. 


Hayatımın Kitabı/Filmi diyebileceğiniz bir kitap/film var mı? 


Nadir Nadi'nin “ Dostum Mozart" kitabı, Star Wars filmi ve Smallville dizisi.. 
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KIRMIZITÜRK TÜRKİYE'DE TÜRKİYE'NİN FARKLI NOKTALARINDAN SPİKERLERLE İLGİLİ RÖPORTAJLAR VAR! 


KırmızıTürk hakkında neler söylersiniz ? 


Zengin içeriğiyle, her türden haber, magazin ve 
videolarla muhteşem bir site. 


Gelecek planlarınız nelerdir? Şu an bulunduğunuz 
konumdan memnun musunuz ve gelecekte kendinizi 
nerelerde görmek istersiniz? 


Mistik Buluşma izleyicisini arttırmak, şu anki 
hedeflerimin başında geliyor. Yelpazesi geniş, çok 
faydalı, bilgi dolu eğlenceli bir program. Ben de bu işi 
yapan herkes gibi kendi Talk Show'uyla daha fazla 
kitleye ve insana dokunmak istiyorum. 


Son olarak eklemek istediğiniz bir şey, takipçilerinize 
vermek istediğiniz bir mesaj var mı? 


İzleyici bence kaliteli programları hak ediyor. Bende bu 
amaçla yolumda tüm engellere rağmen ilerlemeye devam 
edeceğim. Size ve KırmızıTürk medya grubuna çok 
teşekkür ediyorum. Ve Cengizhan bey, yaptıklarınızı 
taktir ediyorum. Yaptığınız işin bir parçası olmak çok 
güzel oldu. Başarılarınızın devamını diliyorum. 
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JÜLİDE GÜLİZAR NOSTALJİ 


TRT'nin ve Türkiye'nin ilk haber spikerlerindendir. Türkçeyi doğru kullanarak genç kuşaklara örnek oldu ve dil konusunda yetiştirdiği pek çok kişiyi radyo ve 
televizyonlara kazandırdı. 

Jülide Gülizar (Göksan), 1929 yılında Adana'da doğmuştur. Anne babası, Reşat Nuri Güntekin'in Akşam Güneşi romanını okuduklarında oradaki Jülide ismini çok 
beğenip doğan ilk kızlarına vermişler. Ayhan Ve Tomris adında kardeşleri vardır. 

İlk ve ortaokulu babasının tayin edildiği İslâhiye, Tarsus, Mersin'de okudu. O yıllarda Mersin'de lise olmadığı için lise eğitimini ise Ankara'daki Ragıp dayısının 
yanında kalarak Ankara Kız Lisesinde yaptı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra avukatlık stajının ardından Mart 1956 yılında Ankara 
Radyosu'na girdi. Üniversitede 15 arkadaşıyla birlikte harçlıklarından ayırdıkları paralarla ayda bir yayımlanan “Bahçe” adlı bir sanat-edebiyat dergisi çıkarırlar. 
Bu sıralarda Jülide Gülizar'ın küçüklükten beri yazdığı şiirlerini Yedigün Dergisi ve bazı edebiyat dergilerinde yayınlandı. 

Asıl soyadı Göksan'dır. “Gülizar” soyadı kendisinin bulduğu takma bir soyadır. Jülide Gülizar, üniversiteden mezun olduktan sonra, başka bir Şiir tutkunu olan 
Abdullah Rıza Ergüven ile evlendi. Eşinin Erzurum Dumlu'daki askerliği sırasında orada yaşadı. Bu sırada Erzurum Lisesinde, edebiyat öğretmeni olarak görev 
yaptı. Eşinin askerliği bittikten sonraya Ankara'ya döndüler. Ve 1956 yılında TRT'ye girerek Ankara Radyosu'nda spiker olarak çalışmaya başladı. 

1968 yılında başlayan televizyon yayınlarıyla TRT'de haber spikeri olarak ekranlara çıkmaya başladı. TRT'de çalıştığı yıllar boyunca kadın spiker olarak birçok ilki 
gerçekleştiren, sunuculuğu, dili kullanmadaki özeni ve ilginç programlarla birçok ödülün de sahibi oldu. Türkçe'yi iyi kullanmada gösterdiği özeni ile tanındı. 
TRT'nin TV eğitim dairesinde de çalışmıştır. 

Jülide Gülizar, radyo ve televizyonda kadın olarak "ik açık havada haber okuma!, ilk naklen yayın' ve ik röportaj' gibi birçok yeniliğe imza attı. Yaklaşık 30 yıl 
galıştığı TRT'den 1982 yılında emekli oldu. 1997 yılında kurulan Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde dersler veren Gülizar, Kanal 8 televizyonunda da çeşitli 
programlar yapıp, söyleşiler hazırladı. 

1974 yılında TRT Genel Müdürü İsmail Cem, danışman Mehmet Barlas ve haber müdürü Mete Buharalı'dan oluşan yönetim üçlüsünün yaptıkları bir toplantı 
sonucunda kadın spikerlerin sadece radyoda haber okuyacakları tebliğ edilir. Bunun üzerine Jülide Gülizar “Bu karar düzeltilinceye kadar radyoda da haber 
okumayacağım. Bu kararımın getireceği sonuçların hepsini göze alıyorum...” diye büyük bir tepki gösterir. Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, Jülide Gülizar'ın 
direnişinin 15. gününde, kendisini görüşmek üzere Köşke çağırır, oturup konuşulduktan sonra sorun halledilir ve yasak kaldırılır. 

1978 Ekim'inde TRT'de “Bir Konu Bir Konuk” adıyla haftada bir yayınlanan bir program hazırlayan Gülizar, kısa sürede büyük bir başarı sağlayarak televizyon 
ekranlarının bir numaralı ismi haline gelir. 

2002 yılında haber sunucusu Ali Kırca'nın doldurduğu müzik albümü “Habersiz Türkülerde “Ah Bir Ataş Ver” adlı türkünün girişinde türkünün hikâyesini anlattı. 
Jülide Gülizar, üniversiteden mezun olduktan sonra 1955 yılında Abdullah Rıza Ergüven ile evlendi. da bir oğlu vardır. 

Jülide Gülizar, 14 Mart 2011 tarihinde Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 82 yaşında öldü. 

Kitapları : 

1994 - Haberler Bitti Şimdi Oyun Havaları 

1995 - TRT Meydan Savaşı 

2004 - Where Are You Going Türkçe? 

2005 - Ah Baba Ah! 

2006 - Yaşam, Sana Teşekkür Ederim 

2007 - Onlar da İnsandı 

2008 - Bir Konu Bir Konuk 

2008 - Burası Türkiye Radyoları 

2008 - TReTvsTRT 

2008 - Ben Bilmem Beyim Bilir 
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KIRMIZITÜRK 
KAYNAK 





. Spiker Olabilir miyim? 


Yazar: Bengül Erdamar 


Yayınevi : Türkmen Kitabevi , Yayınevi Genel Dizisi 


Spikerler olarak bizler, dilin yapımcıları değil uygulayıcılarıyız. Bu 
nedenle dilin kullanımı konusunda omuzlarımıza binen yük çok fazla. Bu 
verilmiştir. Okuyucunun bu konuda eksiği varsa, ilgili fakültelerden 
akademisyenler sağlanarak bu giderilebilir. Ayrıca hizmet içi eğitimlerle 
de giderilmektedir. Burada verilenler, mesleki bilgiler, yaşanan, denenen, 
teknik bilgilerdir. Bu bilgiler aynı başlıklar altında toplansa da birbirine 
geçkilidir. Birini diğerinden tümüyle ayırmak mümkün değildir. Derslerde, 
konu başlıklarına olabildiğince sadık kalınmış, ama geçkinlerle de 
bütünlük sağlanmıştır. 

Kitap meslekte 44 yılını dolduran Bengül Erdamar'ın deneyimlerinden 
oluşmaktadır. 
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BUSE BİÇER / 
HABERTÜRK 





Buse Biçer tercihi olan klasik her 
zaman kurtarıcı siyah hafif dekolteli 
elbisesi ve zarifliğine güzellik katan 
dirsek üstü kol detayı çok güzel. Bu 
kadar sade bir kıyafetle sadece yeşil 
rengini ayakkabıda kullanması çok 
güzel... Saçı ve makyajı gayet yerinde 
başarılı şık hanımefendi 


Mine Uzun/ CNNTürk 





Mine uzun hanımefendi siyah bir 
kombinin içine sarı rengi kullanarak 
tek bir yere dikkati çekmesi güzel bir 
detay ve Stiletto seçimi Çok doğru 
bacak boyunu kesmemiş aksine uzun 
göstermiş saçını toplaması güzel 
yüzünü net ve belirgin olmasını 
sağlamış Kendisi de çok Şık 
hanımlardan 


ÖZLEM SARIKAYA 
YURT/ NTV 





Özlem Sarıkaya Yurt bebe mavisi ve 
beyaz İkisi de birbirini tamamlayan 
renktir altına seçmiş olduğu ten rengi 
süet Stilettolar gayet hoş görüntü 
vermiş doğru seçim ceketin kol boyu 
truvakar kol detayı ise yaza uygun 
kendini çok zarif göstermiş yine şık 
bayanlardan biri 


KIRMIZITÜRK SPİKER 
MODASINDA HER AY ÜNLÜ 
MODACI OKTAY SEVEN 
AYIN EN ŞIK İSMİNİ BELİRLEYİP 
SPİKER MODASINI YORUMLUYOR. 
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ECE BELEN / NTV 


Ece Belen hanımefendi siyah ve beyaz asaleti denilen bir söylem 
vardır ve Ece Hanım doğal saç görüntüsü ve sade makyajı ile 
bunu çok güzel yansıtmış ceketin kesimi ve elbisesinde! çük 
yırtmaç detayı gerçekten çok zarif kendisini doğru 
seçimlerinden dolayı bu ayın en şık spikeri seçiyorum bu ayın en 
şık bayanı Ece Belen 





Ezgi Avcı 


KIRMIZITÜRK SUNUCU MODASINDA 
HER AY OKTAY SEVEN AYIN EN ŞIK 
İSİMLERİNİ BELİRLEYİP EKRAN 
MODASINI YORUMLUYOR. 





Ezgi Avcı'nın seçmiş olduğu kumaş bu senenin 
trend kumaşlarından parlak ve simli kumaşlar 
gerçekten çok moda ve önden kruvaze detaylı 
eteği kendisinin bacak boyunu daha da uzun 
göstermiş göğüs dekoltesi çok yerinde 
omuzundaki drapeler omuzunu daha geniş 
göstermiş, Böyle bir elbisenin altına ince 
bilekten bantlı ayakkabı Çok doğru seçim 
kendisi Şık bayanlardan 





Ebru Akel 





Ebru Akel'in seçmiş olduğu Beyaz tek omuz 
elbise gerçekten çok zarif basenlerini hafif 
Kiloş etekle hareketlendirme si ve bel 
kısmındaki bolluk kendisine farklı bir hava 
katmış Tabii ki de kendisinin fiziği 
kusursuz olduğu için elbisenin hakkını, 
vererek taşınmış kendisine Beyazlar çok 
yakışmış saçı ve makyajı Tam yerinde 
kendisi şık hanımlardan biri. 





Özge Ulusoy 
ÇAĞLA ŞİKEL 


Çağla Şikel'in seçmiş olduğu bej G ld dediği 
kumaş ve tek omuzlu hareketli lbisesi gerçekten çok şık 
omuzdan gelen drapeler ve Omuzdaki volan hareketi gerçekten : Özge Ulusoy'un da seçimi olan yine 
elbisenin şıklığını gözler önüne seriyor yine o da ince bilekten : Parlak kruvaze detaylı mini elbise 
bantlı ayakkabı seçimi ile şıklığına şıklık katmış saçı ve makyajı : gerçekten çok şık altına seçmiş olduğu 
her zamanki çok yerinde ince bileklikleri takıları gerçekten ince bilekten bantlı ayakkabı bacak 
göz yormuyor ve kendisini bu ayın en şık bayanı seçiyorum bu blm ki el 
ayın en şık sunucusu Çağla Şikel gayet yerinde Kendisi de öne çıkan şık 
isimlerden birisi. 














Başarılı haberci tatili için mütevazi bir butik otel 
tercih etti konaklama için. Monotonluktan uzak 
bir tatil yapan Hüsrev müziği çok sevdiği için bir 
de konser sıkıştırdı tatiline... Cem Adrian 
konserine giden Nurdan Hüsrev Gümüşlük'te 
hoş bir mekanda sahne aldı ve tatilcileri 
performansıyla etkiledi. Nurdan Hüsrev seneye 
tatilde yeni keşifler olacağını belirtti. Nurdan 
Hüsrev tatil modasına uygun kıyafetleriyle 
şıklığı ve güzelliğiyle de dikkat çekti. 





BengüTürk Televizyonunun Başarılı Haber Spikeri 
Özlem Üzenir Bu yaz tatilinde Gökçeada / 
Bozcaada ve Assos Turunu tercih etti. Assos 
Athena Tapınağı Assos Antik Kenti'nin zirvesinde, 
Ege Denizi, Midilli ve Edremit Körfez'ine hakim bir 
konumda olan Athena Tapınağı, aynı zamanda 
pitoresk bir eser özelliğine sahiptir. Yani, Assos 
denildiğinde en fazla fotoğraflanan görüntü, bu 
tapınak veya çevresine aittir. Özlem Üzenir burayı 
ziyaret ederken tatil modasına uygunluğuyla 
Şıklığı ve güzelliğiyle de dikkat çekti. 





İzmir doğumlu güzel sunucu Gülgökçe Korkmaz, bu yaz 
tatilini en dolu dolu yaşayan ünlülerimizden. Alaçatı ve 
Akçay'da tatil yapan Korkmaz hem modern bir tatil hem 
de doğanın ve tabiatından faydalanıp oksijen depoladı. 
Aşk Tarafı adlı yeni single çalışmasının klibini de 
Kazdağları'nda çekti. Güzel ve yetenekli Sanatçı 
önümüzdeki günlerde muhteşem bir pop şarkı ile gündeme 
oturacak gözüküyor.Ailesiyle ve yakın dostlarıyla beraber 
tarihi ve macera dolu bir tatil yaşıyor... Asos Behram Kale 
ve Tarihi kanyon ve Kazdağları'nda bol bol geziler ve 
turlara katıldı. Gülgökçe Korkmaz Yaz tatili modasına 
uyumu ve güzelliğiyle de dikkat çekti. 
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SUNUCULAR 
TATİLDE 


ZEYNEP KÖKER 


Başarılı ve güzel sunucu Zeynep Köker'in bir İzmirli olarak 
her yıl olduğu gibi yine yaz tatili için ilk tercihi Çeşme'ydi. 
Ancak bu yıl bir değişiklik yaparak Alaçatı'nın yoğunluğu 


ve beachlerin karmaşasından uzak kalmayı tercih etti. O Başarılı ve güzel 
yüzden tatilini Ildır tarafında, deniz kıyısında sakin ve çok sunucu Zeynep 
keyifli bir yer olan Erythros Butik Otel'de geçirdi. z > 
Eğlenceden çok dinlenmeyi tercih ettiği Çeşme tatilinin Köker bu yıl tatil 
ardından, en sevdiği yerlerden biri olan Sakız Adası'na için EGE'deydi. 


geçti. Adadaki birbirinden güzel koylarda bol bol denize 
girerek moral depoladım. Fotoğraflar Chios Vrontados ; 
Chios Pyrgi Köyü ; Çeşme ; Chios Daskalopetra ; Sakız 
Adası. 





SONBAHARDA MEDYA 
ÖDÜLLERİYLE GÖRÜŞMEK 
ÜZERE... 





KIRMIZITÜRK - MEDYA CADDESİ 
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